France — Ardennes francaises

Frankrik — Franse Ardennen

Hierges

De oorsprong van het Chateau fort de
Hierges zou teruggaan tot eind 9 esuw. In
die tijd zijn de leenheren en kasteelheren
hier leden van de familie Ardenne en ze
worden bij erfenis opgevolgd door de
familie Hierges, Jauche, Corswarem, Rolin
daymeries, Berlaymont, Egmont en Aren-
berg.

De heerlikheid Hierges is strategisch
belangrijk en is eigendom van de hertog
van Boulillon die zelf onder het gezag valt
van het prinsbisdom Luik tot 1772, als
Hierges deel gaat uitmaken van Frankrijk
door het zogenaamde Grensverdrag.

Het kasteel maakt tal van verwikkelingen
mee: ingenomen en in brand gestoken
door de prins-bisschop Hendrik van Gelre
in 1268, heropgebouwd door Gérard V de
Jauche en dan opnieuw vernietigd tijdens
de oorlogen tussen Lodewijk van Bourbon
en Willermn van der Mark. Hierges is nog
maar net opnieuw opgebouwd door
Jacques van Corswarem in 1510 als het in
het midden van de 15¢ esuw voor de derde
keer wordt vernietigd en ook meteen weer
wordt heropgebouwd. Twee eeuwen later
wordt de baronie Hierges verkocht door
Guy dEgmont Pignatelli, baron van Hierges,
aan Francois-Léon de la Barre d'Erquelin-

nes, met de mogelijkheid tot recht van na-
koop. Minder dan een jaar na de verkoop
wordt dit recht ingeroepen door de hertog
van Arenberg. In 1793 steekt de terrorist
Delecolle, de burgemeester van Givet, het
kasteel in brand, samen met het Kasteel
van Beauraing, dat aan dezelfde familie
toebehoorde, voor hij naar het schavot in
Charleville werd geleid en onthoofd. Dit is
de laatste keer dat het kasteel vernield
wordt. Het enige wat overblijft, is het do-
mein, een woongedeelte dat in het begin
van de 19e esuw wordt ingericht op de
plaats van de oude bijgebouwen, en een
kleine toren. Na de oorlog van 1914-1918
verkoopt een van de nakomelingen,
prinses Lancelotti, het domein aan de
firma Bernhelm van Paris die dit al snel
verkavelt. Het oude kasteel wordt in 1931
dan gekocht voor graaf Pirenne en daarna
door zijn erfgenamen in 1988 verkocht aan
Cidier de Witte de Haelen

En zo eindigt de bewogen geschiedenis
van een machtig kasteel dat nu in ruines
ligt en waarvan drie grote torens overblijven
die uittorenen boven het dorp, en een
woongedeelte uit de Renaissance.

Bezoek in de openlucht,
het hele jaar
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